Petrus Alfons Buyle

Geboren op 13-09-1879 te Overmere
Overleden op 29-08-1942 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

« Ik geloof in de verrijzenis van het vleesch en het

eeuwig leven, »

PS

BID VOOR DE ZIEL
VAN

PETRUS ALFONS BUYLE

weduwenaar van
MATHILDE JOSEPHINE RUTTENS
echtgenoot van
MARIA SOPHIA GISTELINCK
geboren te Overmere den 13 September 1879 #n er
godvruchtig overleden den 29 Augustus 1942,
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
_..._-.I-___

Gelukkig zijn degene die in den Heer sterven, want
zij verlaten het lijden en de ellende van dit leven voor
het eeuwig geluk en de zaligheden van het rijk des
Heeren.

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft en dat ik den
' jongsten dag uit de aarde zal opstaan : dan zal ik ook
in mijn lichaam God, mijn Redder, zien. (Off. def.)
Zoo mocht de dierbare overledene terecht spreken ;
want aan de vele kinderen, die O.L. Hzer hem schonk,
heeft hij zijn beste zorgen bestecd, om ze goed op te
voeden en eenvoudig zijn plicht doende van kriste-
lijke echtgenoot en vader, heeft hij God gediend.

Beminde echtgenoot, vader en grootvader, te vroeg
zijt ge van bij ons weggerukt, we hadden u nog zoo
noodig ; maar onze liefde tot u blijft: we blijven u
beminnen en aan u denken en bidden opdat ge spoe-
dig het eeuwig loon moget ontvangen. En we hopen
dat we eens weer allen zullen te zamen zijn in den
hemel, om daar voor eeuwig God te loven.

H. Hartvan Jezus, we hebben betrouwen in U.












