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De dood is zoet en aangenaam,
wanneer ze komt in Godes naam,
om een martlaar te bevrijden,

uit den afgrond van het lijden!
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BID VOOR DE ZIEL

PETRUS BUYLE

echtgenoot van

Tda-Emma De Bock

geboren te Ulithergen den 23 April 1868
en er godoruchtig overleden den 23 November 1938,
gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart.

Dagen en nachten vol kwelling en ongemak,
langdurige en scherpe piinen hebben hem overval-
len als een storm die niet luwen wil. Maar geduldig
zwijgzaam en gelaten heeft hij de geeseling door-
staan, gesterkt en getroost door een levendig geloof
en een onwankelbaar betrouwen op God die deugd
en lijden loont.

Door liiden en dood ging hii naar rust en
zaligheid naar dit woord van 't H. Schrift, Ze gingen
zaaien in tranen, maar keerden terug al juichend,
beladen met een zwaren oogst van verdiensten.

Beminde Echtgenoote ik moet U danken voor
de goede zorgen zoo zorgvuldig en getrouw aan
miin kranke lichaam besteed. Zorg nu ock voor
mijn ziel. Broeders en zusters, neven, nichten en
verwanten, ook op uwe gebeden betrouw ik. Eens

zien we elkander weer, voor eeuwig.

H. Hart van Jezus, brandend van liefde tot ons
ontvlam ons Hart in liefde tot U.

Ri lI Pll
Drukh. De Ceukelaire, Uytbergen.







