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‘s Morgens bloeit de mens open, 's avonds be-
zwijkt hij en sterft. Ps. B4

+ BID VOOR DE ZIELERUST
van Mejutfer

PAULA - EMMA BUYLE

dochter van Mijnheer en Mevrouw

Maurice en Martha Clauwaert

gehoren te Kalken 5 Februari 1939 en er godvruch-
tig overleden 2 October 1957,
Gesterkt door het H. Oliesel en de Pous. Zegen.
Lid van de H.Hartbond.

O Heer, Gij hebt ons harde dingen doen onder-
vinden. Gi hebt ons esn bittere kelk van lijden lo-
ten drinken; doch getroost en gesterkt door de woor-
den van Uw Apostel: «<De Heer beproeft degenen
die Hif het meest bemint» zeggen wij U met onder-
werping: «de Naam des Heren zi| gezegenda.

Gelijk goud en zilver door het vuur, zo worden
de lievelingen Gods beprostd door het lijden,
Ttjdens de Missishernieuwing ging dit jonge melsje
wvan ons heen, moge het offer van haar jonge leven
vruchten dragen in onze parochie. Paula, gif dienu
wvertoeft bi de Heer, smeskt uw goddeltike Meestar
dat Hij van onze Mensen zou maken vurige kriste-
nen, apostelen van llefde en eenvoud zools gij zelf
steeds hebi geleeid.

Mijn teerbeminde ouders, zoveel zorgen, zovesl
lieftde heb ik van U mogen ondervinden, hierboven
zal ik over U blijven waken, en al ging itk zo vroeg
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van U heen; die troost moet 1] bijblijven: eens zien
wa alkander gelukkig weer.

Mijn lieve broers, lamilieleden en goede wvrien-
den, blijft steeds aan mY denken. Moge uw aller
gebed de band zijn die ons verenigt.

Onze Lieve Vrouw wan Altjddurende Bijstand, bid
~voor haar, . (300 d. afl.)

bedonken U voor de blijken van gensgenheid en
vurige gebeden inde zware rouw die hen trof.

Drukk. A. Braeckman De Veirman, Kalken. Tel. 317




