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GlLulhn die voorbi| gaat.

Schouwt rond en xiet toe,

Of ar een smart 1s, gelijk aan de smart

Die mlj overstelpt | (O. L. Vr. van Smarten)

|
Bid God voor de ziel

van Mevrouw

MATHILDE EMELIE BUYLE

echigenote van Mijnheer
FRANS RASSCHAERT

geboren te Overmere, de 10 September 1892 en zacht
In de Heer ontslapen te Lede, de 17 februari 1962,

Gesterkt door de HH. Sakramenten der ernstige zieken.
Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Geen mens, o Heer, kan Uw raadsbesluiten vatten,
maar ledereen die U dient weet met zekerheid, dat z0
hij beproefd wordt, hij ook zal geholpen worden.

Gij, goede God, schept geen vermaak in ons lijden,
want bij miseries zijt Gij onze enige troost. Na onweer
geelt Gif stilte en no geween stort Gij vreugde in ons
hart. O, Heer, Uw naam zij gezegend |

De dierbare overledene was een goede moeder dle
met vele offers haar gezin heeft groot gebracht.

Zij was een vrouw van groot geloof. Op de Heer
stelde zij haar vertrouwen,

Getroffen door een zware ziekte is deze moeder
veel te vroeg heengegaan.

Beminde echtgeroot, kinderen en kleinkinderen,
dank om Uw genegenheid en zorgen. Blijt verenigd
met elkaar in een geest van kristelijke liefde.

Beminde {amilieleden en kennissen, vergeet mij niet

in uw zondagmis en uw gebeden.
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