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+ TER ZALIGER GEDACHTENIS

vaN Mevrouw

MATHILDE BUYLE

echitgencote van Mijnheer

Theophilus De Vieeschouwer,

geboren te Uytbergen den 30 Maart 1866, en aldaar
godoruchtig overleden den 30 November 1916,
wversterkl doorde HH. Sacramenten der stervenden.

Zijwaslid van de Confrer. van het Allerli. Sacrament.

— s

1k hieb den goeden strijd gesireden, den loop vol-
eindigd, het geloef bewaard, vooris is mij weguelegd
de kroon der gerechtigheid welke de Heer niij ten
grooten dage geven zal.

Tim. 7.

Zij was eene voorbeeldige vrouw en teedere moe-
der en heeft haar brood in ledigheid niet geéten.
Ounuitputbaar was hare liefdadigheid, onophoudend
waren lare handen open voor de noodlijdenden.

Hare gedachitenis zal in zegening blijven bij de
meuschen en in eere bij God.

Welbeminde Echtgenoot, teergelieide Kins
deren, dierbare broeders en_zuster, bloedverwan-
ten en vrienden, mijin afscheiden is helaas, le schie-,
Jijk en te vrmég_!flk leb U allen om le vuriger be-
mind ;: weest ‘mijner gedachiig en bemint elkander
om mij al de dagen uws levens. Gij mijne teerbe-
- minde zonen die ten strijde getrokken zijt voor de
herovering van het Vaderland, zult moeder niet meer
weerzien ; gedenkt dat ik van uit den Hemel owver
U waak ; bewaarl mijn aandenken in eere en weest
moeder in uwe gebeden gedachtig.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne
zaligheid, (300 d. afi)

" ‘Uytbergen, druk A. De Saedeleir.












