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«0ns leven breekt af ais 'n droom in de ochtend,
kortstondiig is het als gras op het veld.

Des morgens ontkiemt het en schiet het op
des avonds /s het verwelkt-.

(psalm 90}
T

Aandenken aan
MEVROLW
MARIETTE BUYLE

echtgenote van de heer
Marcel VAN POTTELBERGHE

geboren le Overmere op 6 maart 1830 en over-
leden in het Universitair Ziekenhuwis te Gent ap
16 januari 1989, gesterkt door de laaiste Heilige
bakramenten en de Pauselijke Zegen.

We weten het allen dat we niet op aarde blijven
leven. We zien ook dat niel iedereen een hoge
ouderdom bereikl, maar dat op elke leeftijd
mensen om ons heen wegvallen.

Maar als in eigen gezin éen jonge moeder weg-
genamen wordt, snijdt de pijn zeer diep in hart
en geest, Onze geliefde leefde voor haar gezin:
met haar tedere zorgen en toegewijde huiselijke
arbeid bracht ze een warme sleer in huis en
maakte ze ons zeer gelukkig.

Met haar ziekte kwam helaas de onrust en de

vrees dat zonmg geluk ovarschaduwen. Lange
tijd leefden we tussen hoop envrees.. tot het ein-
de ons in volle duisternis en droefheid stortte.

Een lichtje blijft ons nog toeschijnen: ons geloof
dat God, die ons door Jezus' lijden en slerven
heeft bevnjd van het kwaad en Hem uit de dood
heeft opgewekt, ook onze gelieide moader eens
zal doen hernjzen lol een nieuw an eauwig le-
van,

We bidden met vertrouwen dat moeders patro-
nes bij haar Goddelijke Zaon zal aandringen,
dat Hij onze dierbare nu reeds in de geesl bin-
nenleide in zijn hemels koninknjk.

De families BUYLE, VAN POTTELELBERGHE,
VERKISSEN en DE WILDE

danken U voor de blijken van deelneming hen
betoond in rouw en gebed.
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