Maria Emerencia Buyle

Geboren op 22-12-1901 te Overmere
Overleden op 11-05-1967 te Zele
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria Emerencia BUYLE

Weduwe van de Heer
Adolf VAN DE WILLE
Weduwe van de Heer

Frans OOSTERLINCK

Gaboren te Overmers op 22 december 1901

en godvruchtig overleden in de kliniek Maria

Middelares te Zele op 11 mei 1967, gesterkt

door de H.H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

Lid van de bond van het H. Hart - Lid van

het genootschap van de H. Barbara - Lid

van de bond der Kristelijke Gepensioneer-
den.

Wie God bamint, moet de dood niet vrezen
want ze zal voor hem een begin zijn wvan
esuwig leven. Ook voor onze dierbare was
het heengaan uit deze wereld een bevrij-
ding van zware beproeving.

Eens was ze een levenslustige jonge wrouw
die een schoon gezin stichtte en haar beste
krachten wijdde aan het geluk van haar kin-
deren. Te vroeg, helaas, verloor ze de steun
van haar echtgenoot. Ze poogde in een
tweede huwelijk een nieuwe toekomst op
te bouwen, doch na enkele maanden reeds
stiert haar echtgenoot in haar armen. Een
langdurige ziekte begon weldra haar eigen
krachten te ondermijnen. Wie kan begrijpen
wat een geduld en edelmoedigheid het vergt
om zulke beproeving jaren lang met gelaten-

heid te dragen. Ze vond steun in haar gelovig
gebed, in de liefde van haar kinderen en in
de toegewijde zorgen van de Zusters.
Beminde kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, treurt niet om mij, want na dit aardse
lijden mag ik hopen op het loon der ver-
heerlijking bij God. Blijft mij in uw liefde
gedenken. |k dank U, eerwaarde Zusters,
VOOr uw grnte goedheid, die me een teken
was van (Gods milde liefde.

H. Maria, moeder Gods, bid voor mij.

De families BUYLE, VAN DE WILLE, HAENT-
JENS, VAN ROY en OOSTERLINCK,

danken U om de gebeden en blijken
van christelijke deelneming hen betoond
bi] het afsterven van hun geliefde moe-
ﬁm“:fhunmm", grootmoeder en fa-

van hecke, zele



