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Heel het leven van |ezus was een kruis en
martelaarschap. { Navolging v Kristus)
|

Vioom aandenken aan de onsterfelijke zicl

wan Mevrauw

MARIA BUYLE

weduwe van de heer
Achiel, Petrus YAN DOORSSELAERE

geboren te Overmere. op 15 mei 1901 & over-
leden in de kliniek, O.L.Vrouw Middelares, te
Zele, op 10 december 1972
Voorzlen van de troostmiddelen ¢ 2 :tervenden.
Lid van de bond der kristen gepensioneerden.
s e &

Vrij onverwacht werd onze dierbare door
de Heer geroepen, maar ze leefde waakzaam
als een goede kristene en was aldus steeds ge-
reed om voor God te verschijnen.

Met Kristus heeft ze het kruis opgenomen
wanneer ziekte. dood of andere beproeving
haar gezin kwam treffen, Zoals de psalmist bad
ze in dagen van kwelling : « Allerhoogste, als
de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op
U» (ps 56). Door dit vertrouwen gesterkt
bleef ze een moedige vrouw die trots alles het
leven langs de zonnige kant wilde zien en er
dankbaar het goede van aanvaardde,

Nu is voor haar de tijd van alle aards lijden
voorbij; haar wacht de volkomen hemalse
vreugde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, moge
uw droefheid verzacht worden door het ge-
lovig inzicht dat wij liefdevol in Kristus met
elkaar verbonden blijven en door Hem een-
maal weer levend zullen samenzijn om zijn
eeuwig geluk te delen. Blijft mij gedenken in
uw gebed en H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uw deelneming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene,

Wij danken U daarveor van harie.

De families Buyle, Van Doorsselaere,
De Maesschalck, Verschraegen,
en Van Acker.
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