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Celunnig en wiis zijn =i! dle leven zoals zij
In het uur van den dood wensen bevonden
te worden. (Mav. van Chrs)

-

Gedenk in uw gebed de ziel van

Mevrouw Elisa ROELS

Echtgenote van Mijnheer
FREDERIK RASSCHAERT

Zij werd geboren te Ultbergen, de 12 april
1907 en ontsliep er zochtjes in de Heer na
een langdurige ziekte, de 19 maart 1948,

Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

en de Pauselijke Zegen.

Cedurende meer dan 20 jaar heeft de goed= af-
gestorvene smartvolle dogen en droeve nachien
gekend, maar steeds was zij een voorbeeld van moa-
dig geduld en onderwerping aan Gods H, Wil.

Last van ziekellikheid he ft soms zwaar op deze
vrouw gedrukt, doch gelaten bleef zij overgegeven
aan ods beschikking en vol betrouwen kon zij dan
tzlkens haar onderwerping nederig en eenvoudig
uitdrukken : Gods H. Wil geschiedde. Daarom zal
aan deze goede vrouw haor beloning niet ontgaan.

Niettegenstaande haar ziekte was zij en bleef zij
het middenpunt van haar hulsgezin. Zij toonde zich
de teederste der echtgenoten en, als de beste der
moeders beminde, trooste, bestuurde zij onophou-
dend haar kinderen. Bij haar vonden deze dan ook
een gedurige vernieuwing van gezonde familizgeeast
die midden de wederwaardigheden vaa het leven
troost geeft en sterkte.Zij stierf den zachtsten dood op
het feest van St. Jozef, patroon van den goeden dood

Miin dierbare echtgenocot, vaartwel, stort gean
nutteloze tranen op mijn graf, maar het hoopvol uw
ogen hemelwaarts. daar zien wij elkaar terug om
nooit meer geschelden te worden.

Mijn lieve kinderen, dank voor de aanhoudende
liefde waarmede gij mij altijd hebt omringd maar
bijzonder voor uw onophoudende zorgen dle ik van
u mocht ontvangen tot mijn laatsten snik. Ik laatu
als kostbare erfenis na mijn geest van geloof die aan
uw leven richting zal geven naar een esuwig, geluk-

kig terugzien bij God. Heb vader nu dubbel lief om
ziin droetheid enigzins te lenigen, en vergeet moe-
der niet in uw gebeden en goede werken.

De families RASSCHAERT en ROELS,

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.
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