Karel Lodewijk Buyle

Geboren op 11-11-1888 te Overmere
Overleden op 09-06-1953 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Het laven is een krijgsbanier,
geen wapenstilstand vragen.
Het leven is de kruisbanier,
tot in Gods handen dragen.

<
Bid voor de ziel

van Mijnheer

KAREL LODEWIK BUYLE

weduwnaar van Mevrouw
MARIA HOOGEWIIJS
echtgenocot van Mevrouw

ANNA VAN CAUTEREN
geboren te Overmere de Il November 1888 en er
overleden op 9 Juni 1953, gezalld met het H. Oliesel

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Oud-strijder 1914-18 - Politiek gevangene 1940-45.
Verserd met de Overwinningsmedaille 1914-18 - Her-
Inneringsmedaille 1914-18 . Militair ereteken 2° klas -
Vuurkruis - Erekruls N.S.B. - Rosette van het erekruis -

Orde van Leopold Il met zwaarden - 8 Fronistrepen.

L2ven en dood zijn maar lichtjes van elkaar ge-
scheiden Vandaag vieren we leest... en morgen liggen
we al op ons doodsbed. Wie zich in bange oorlogstijd
zo dikwijls in doodsgevaar bevond, wordt In volle
wvredestijd onverwachis weggemaaid. Wie kan het
ogenblik bepalen waarop hij voor Gods rechterstoel
zal verschijnen # Daarom blijit de vermaning van de
Apostel het wachtwoord voor ons allen: ,weast steeds
bereld.. want de dood komt als een dief in de nacht;
leelt, zoals ge wenst te sterven "

Beste Echigenote, Kinderen en Familie, te vroeg
moet Ik U verlaten ; mijn afwezigheid laat een leemte

in huis.. mocht ik in Uw hart een plaatske blijven
bewaren. Bidt voor mij in Uw Zondagsmis,
Beste Vrienden Oud-strijders, weest Uw wapen-
broeder in Uw gebed indachtig.
. H.Hart van Jezus, vol van barmhartigheid en
liefde, ontferm U over mij. (300 d. afl.)

De Familidn BUYLE,
HOOGEWILJS,
VAN CAUTEREN,

danken U harteliik voor de troostvolle
blijken van genegenheld en gebeden welke
zl] van uwentwege mochten ontvangen.

Dr. Gebrs D'hooge, Overmere Tel. 126.




