Juliana Buyle

Geboren op 10-08-1835 te Uitbergen
Overleden op 29-04-1920 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

— QGeroorp zu Jesus-Camistus. Amex! —

e -
BID VOOR DE ZIEL

van

JULIANA BUYLE,

weduwe van
Jozef Poppe,
Lid der Broederschappen van het H, Sacrament
en van 't H. Hart.
geboren te Uytbergen den 10 Oogst 1835
en aldaar goduvruchtig inden Heer onislapen
den 29 April 1920,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Waarom is mijne ziekte langdurig en zonder ge-
nezing geweese ? Omdat Gij, o God, het 200 ge-
wild hebt ; gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo
is het geschied, gezegend zij zijn Naam !

Zij was eene deugdzame vrouw, godsdienst en
zedigheid vergezelden haar. Judith, VIIL

Haar tijd was verdeeld tusschen hare christelijke
en huishoudende plichten. Zij heeft haren man be-
mind en behertigde vooraf de gods-:iienstiﬁ op-
voeding harer Kinderen. H. Hier.

De dood die zij zag aankomen, verschrikte haar
niet, maar met een kinderlijk.betrouwen op Maria
- aanvaardde ziix die met eene volkomene onderwer-

?‘in - aan den heiligen Wil Gods en ontsliep zacht

n den Heer. '

Vaartwel ! duurbare Kinderen, Bloedverwanten
en Vrienden, hebt dank voor uwe genegenheid en
zorgen, blijit mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (100 d. afl)
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H'I;‘#mk. De Ceukelaere, Uytbergen,







