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De Heer i3 verrezen,
ook wij zullen verrljzen.

T+

Tot de vreugde van het Vaderhuis
is teruggekeerd de ziel

van Mevrouw

JOHANNA BUYLE

echtgenote van de Heer
KAMIEL PENSAERT

geboren te Berlare; op 15 cktober en over-
leden te Lokeren, op 13 september 1970.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.
en de Pausslijke zegen.

Zij was lid van de Boerinnenbond.
———

Van dit geloo! in de verrezen Heer heeflt moeder ge-
lsefd. Het was het gehaim van haar grote liefde, 7e
laat oas het beeld na van een schoon en goed mens,
altl{d tevreden en slechts bekommerd om anderen. Ze
leaide In de stille eenvoud van het evangelie. Ze had
de last op zich genomen als een echte moeder haar
kinderen groot te brengen en van deze plicht heeft ze
zich buitengewoon gekweten.

Ze was groag In gezelschap, met de bond van ge-
pensioneerden ging ze mee op bedevaart en op uitstap
tot ze wegens ziekte het bed moest houden. Nog vrij
onverwacht ls re van ons hesngegaan om de plaats in
te nemen die de Heer heeft bereld woor al ziin getrou-
wen

Wij treuren nlet, wi| voelen ons gesterkt door het
voorbeeld van moeder. Haar gedachtents zullen we
immer In ere houden.

Beste man en kinderen, de lleide 13 het kostbaarste
in deze wereld. Het was de broa van het geluk dat we
met elkande: mochten delen. Ik dank u oprecht voor
uw genegenheld, vooral Simonne, die het cnmogelijke
deed om dagelijks bij me te z#in In mijn langdurige
ziekte,

Beste broers, zusters en lamilis, blljven we één met
elkaar in gebed,

Heer, breng haar die ons i3 voorgegaan in de
esuwigheid, in uw rijk van llefde en yrede. Amen.

De familles PENSAERT, DE RIJCKE
BUYLE en VERHULST.
danken U zeer hartelijk voor de
troostvolle b[l]]u-n van deelne-
ming en gelsechm.
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