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Laat nu Heer, volgens uw woord
uw dienaar in vrede heengaan,
(lofzang van Simeon)

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER
ISIDOOR BUYLE

echitgenoot van Mevrouw
STEFANI VERKISSEN

geboren te Overmere op 19 augustus 1888
en godvruchtig overleden te Lokeren
r.".'r:p 3N januari 1973,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

We hebben iets van Gods vaderlijke goedheid
mogen ervaren in de beminnelijke mens, die
vader was, Zijn leven was : veel edelmoedig-
heid, diepe godsdienstzin en schoonmense-
lijke eenvoud.

Hij heeft gewroet en gewerkt om zijn talrijk
gezin groot te brengen; het welslagen wvan
zijn kinderen maakte het geluk uit van zijn
oude dag.

Vooral heel fier was hij op zijn petekind
André, die hij zag uitgroeien tot priester in
Gods Kerk; blij ook was hij om zijn neven,
die zich als broeder totaal aan God en de
mensen wijden.

Hij was een in-goede man, zo begrijpend
voor zijn kleinkinderen, die hem alle om 't
liefst zagen. Na vele jaren van arbeid en
inspanning genoot hi] met moeder wvan de
rust en de vrede. De laatste jaren was hij
arg ingenomen met het bezoek wvan familie
en vrienden, die met hem eens kwamen kaar-
ten — een geliefkoosde bezigheid sinds hij
niet meer zo best te been was.

Dierbare echtgencte, ons leven was mooi,
Fufedwal niet zonder zorgen. Dank wvoor uw
1eige.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, houdt
toch veel van elkaar en weest een steun voor
moeder. Leven voor elkaar is een bron van
veel vreugde.

Dierbare familie en vrienden, dank voor uw
edelmoedigheid en vriendschap.

Heer, op U blijt ik vertrouwen.
0. L. Vrouw, bid voor hem.

De families BUYLE, VERKISSEN,
VAN DE VELDE en COPPIETERS,

betuigen U hun oprechte dank voor
de blijken van deelneming.
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