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Geloofd zij Jesus-Christus (100 d. Afl.)
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Zalig aandenken
van Mijnheer

GERARDBUYLE,

WEDUWENAAR VAN DAME

MELANIE PONNET,

Geboren te Uytbergen den 24 Juli 1833 en aldaar -
goduruditig overieden den 2 Augusius 1915,
versterkt door de H.H. Sacramenien der stervenden

Hif was lid van het Broederschap van het H.
Sacrament des Altaars, en van het genootschap
van het H. Hart.
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Gelukkig de mensch die het uur der dood steeds
voor oogen heeft en zich dagelijks tot sterven

bereid houdt. (Tuomas a k.)
Zalig zijn zij die verduldig lijden omdat zij door
God zullen beloond worden. (H. Fr.)

De dood is beter dan een bitler leven en de eeu-

wige rustbeter dan eenc ongeneeshare ziekie.
EccL. xxx 17.

Hij was rechfzinnig, ongeveinsd en opgeruimd
van karakter, viuchtle het kwaad en waakie over
de belangen van zijn huis. Hij heeft zijn brood in
ledigheid niet geéten.

aartwel, beminde kinderen, bloedverwanten en

vrienden, weest niet bedroefd gelijk dezen die
geene hoop hebben ; bemint elkander om mij al de
dagen uws levens en weest mij in uwe gebeden
gedachtig.

Zoet hart van Jezus, bescherm Belgenland !

(300 d. afl.)
. I. .

T™ . .4 d - er wmaw W A A e e R e - i - F=a







