Cesar Robert Buyle

Geboren op 14-03-1910 te Overmere
Overleden op 13-08-1951 te Gent
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n, hij neme zijn kruis op en

- T Bid voor de ziel van

CESAR ROBERT BUYLE

s echtgenoot van
JOHANNA DE MUNTER

.L.aburen te Overmere de 14 Maart 1910 en overleden te

nt de 13 Augustus 1951, gesterkt door de HH. Sacramen- -
ten der stervenden. Lid v/d Bond der Kroostrijke Gezinnen.

Loodzwaar woog het lijdenskruls op de schouders van,
deze jonge man en niettegenstaande hij wellicht zelf zijn
krachten voelde wegzinken, kwam er noocit een woord
van klacht over zijn lippen. leder mens kan zijn eigen

gelukzalige eeuwigheid opbouwen, ook al ligt hij :

neer het gedragen wordt met onderwerping aan
H. wil.

Mijn God, wat zijn Uw wegen wonderbaar | Naar m
selijk oordeel was deze vader noeg zo hro&dnndlp
zijn gezin. Wij begrijpen Gods plannen niet ma
weten dat, waar God slaa t Hij meteen ook zalft|

Mijn goede chgmm, laat U alleen met df
voor ons gruutqq 3 is zulke mhﬂ

naar het Kru
de handjes ve
voor mijn ziel
een deugdzaam
voor U ten beste
Mijn Lieveling

-
bl B
nf

T‘.

wil ik U nog 1, brengt
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Familieleden, Vm
Een chiistelijk leven volgens
de H. Kerk wau:bquft
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