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Hoe blij was ik, toen men mij riep:
we trekken naar Gods huis.  (psalm 122)

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
SYLVIE BUYDENS

weduwe van Robert Van Eeckhout en
Frans Pieters,
geboren te Lokeren op 18 mei 1904,
overleden te Lokeren op 25 november 1984
gesterkt door de Heilige Sakramenten der
ziexen.

Reeds bij een eerste ontmoeting won
Sylvie ieders genegenheid door haar een-
voud, haar vriendelijke blik, haar eerlijk en
hartelijk woord? Wie er dagelijks mee om-
ging ontdekte dieper in haar gemoed haar
edele goedheid, haar zelfvergeten bezorgd-
heid voor 't welzijn en "tgeluk van anderen.

Ze is er in geslaagd de taak van een be-
treurde goede moeder over te nemen en
met een zelfde toegewijde liefde het geluk
in haar gezin te bestendigen. Ze werd er
door allen dankbaar op de handen gedragen

en was er diep gelukkig om. Met haar echt-
genoot was ze vergroeid tot een harmo-
nieuse eenheid; helemaal op elkaar afge-
stemd, voelden ze intuitief elkaars noden en
wensen. Vele jaren mochten ze aldus geluk-
kig samen laven. Het onverwacht overlijden
van haar echtgenoot kwam dan ook zeer
hard azn. Diep gewortelde liefde laat bij
scheiding diepe wonden achter. Het verder
leven hier was haar waardeloos geworden.
Ze kon het de psalmist nazeggen: ik ben
blij dat de Heer mij roept: kom, vertrek
naar Gods huis.

Wij bidden met vertrouwen dat onze dier-
bare nu met overgrote vreugde vader en
al haar geliefden zal weervinden in de heer-
lijkheid van Gods hemelse woning.

Jezus, Maria, Jozef, bidt voor onze dierbare.

De families: BUYDENS, PIETERS, DE
WILDE, GOVAERT, VAN DEN
EECKHOUT en VAN RUYTEGEM,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw.
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