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"Onder de lampkap, onder de woordan,
trager gesprokene, trager gehoords,
wast om zijn wegzijn, helllg verdriet :
liefelijk leven dat zij verstoorden,
schielijke koude. meedogenloos noorden,
winter van binnen, gij spaart ons niet.

Onder het degwerk, cnder het spreken,
zullen zijn handen en stem nu ontbreken,
zullen die rusten en zwijgen voorgoed...”
{maar "Allerzielen
van Antocon van Wilderode)

vroom aandenkean aan

JEF BURSSENS
5.11.1923 - 9.10.18988

echigenoot van Dora Vande Voorde

Hij hield
=— yan zijn vrouw,
zijn kinderen en kleinkinderan,
zijn familia en vrienden
met aen warm hart

— van God
met een eenvoudig geloof
— van de zon
om haar licht en haar warmte
— van de zeea en de Schelde
om haar gpel van ab en vloed
— vwvan de bergen en de sneauw
om hun rust en stilte
— yan het leven
met volle kracht
— wvan zang en muziek
om hun klank en hun vreugde
— van zijn beadrijf
dat hij met scheppende kracht
heeft opgebouwd
— wan zijn land
van Viaandaren

Hij was &en goed mens.

Dank voor uw asnwezigheid en gebed.
Dank voor uw steun in deze moailijke tijd.
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