Constant Roels

Geboren op 25-09-1899 te Uitbergen
Overleden op 05-02-1978 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

i ' I I I

Weest mijn lot indachtig, want zo ook zal het
uwe zijn : gisteren voor mij, heden voor Iu
(Eccl.)

WIL BIDDEND GEDENKEN DE ZIEL VAN
DE HEER

CONSTANT ROELS

echtgenoot van Mevrouw
PHILOMENA EEKHOUT

geboren te Uitbergen op 25 september 1899 en
aldaar overleden op 5 februari 1978. Gezalfd
met de H. Olie.

Opgeéiste 1914-1918.

Hij was een stil mens: onopgemerkt ging
hij zijn weg door het leven in vlijtige werk-
zaamheid. In vreedzame overeenkomst met
de mensen, in zorgzame liefde voor zijn echt-
genote en kinderen, in trouw erkennen van
God als Schepper en gever van alle goed.

MNog enkele jaren schenen voor deze minzame
en rechischapen man te zijn weggelegd, toen
opeens als een zucht de woorden over zijn
lippen kwamen : =ik ga stervens.

Heer, gij handelt volgens uw aanbiddelijke
wil. Wij buigen het hoofd voor Uw wilsbe-
sluiten. Nu wij op deze aswoensdag rond het
dode lichaam staan, zijn wij nog meer be-
wust van de woorden : «o mens, gedenk dat
gij van stof zijt en tot stof zult wederkerenn».
Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, ik dank u allen voor uw goed-
heid en genegenheid. Blijft mij gedenken in
uw zondagsmis.

Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

Mevrouw Constant Roels-Eekhout Philomena,
Mevrouw Julien Roels-Stevens Maria,

Heer en Mevrouw Robert De Mol-Roels,
Heer en Mevrouw Roger Roels-De Meyer,

De families ROELS, VAN DE WIELE,
EEKHOUT en DE NOOI,

danken U om de gebeden en blijken
van kristelijke deelneming hen betoond
bij het afsterven van hun geliefd fa-
milielid.

drukh. sas-bracke, wichelen
begmf. Galle, Lede




