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Vader, Uw wil geschiede...
BID VOCR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA BUCKINX

echtgenoote van Mijnheer

Achiel JANSSENS

geboren te Deurne (Diest) den 23 Me/ 1888 en god-
vruchlio in den Heer ontslapen fe Geni den 25 Ocfober
7042 versierkt door de H.H. Sacramenten

De zoete troost, die eene christene vrouw ten
grave meedraagt, is geleefd te hebben als een
onberispelijke echtgenoote, als een teedere en
goede moeder die hare kinderen christelijke deug-
den tot erfenis nalaat.

De Heer had ons haar gegeven tot ons gelulk ;
Hij heeft ze ons heden ontnomen, het hart ver-
vuld met droefheid, maar onderworpen aan zijnen
H. Wil, aanvaarden wij die zware beproeving.

God heeft hare ziel verlost, opdat zij niet
zou ten gronde gaan, maar l!evend,- het licht
genieten. i3 A (Ps. 33)

Beminde echtgenocot en kinderen, uwe tranen
zullen voor de wereld getuigen hoe wij elkander
liefhebben... Doch wees getroost bij de gedachte
dat eens de dag zal aanbreken waarop wij voor
immer vereenigd zullen worden bij God.

Duurbare kinderen, weest gij de troost van
Vader. Onthoudt hetgene gij van mij gezien en
gehoord hebt en de Vrede des Heeren =zal met
LI blijven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)







