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1.

Vroom aandenken aan
DE HEER

Willy BRUYNEEL

weduwnaar van Mevrouw
Maria, Leontina VAN GHENDT

geboren te Gentbrugge op 1 februari 1925

en godvruchtigp overleden in de Sint-Christiana

Kliniek te Dendermomnde op 31 december 1980,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauvselijke Zegen.

Qud-strijder 1940-1945

Lid van de Bond der Gepensioneerden
«Rust na arbeids.

De Heer heeft Willy uit zijn lijden werlost en
hem opgercepen naar het eeuwige leven. Lijden
en piin zijn voor Willy voorbij, een nieuw en
onvergankelijk leven is voor hem opengegaan.

Na een vroegtiidig heengasn van moeder, is nu
ook vader middenin het leven uit de kring van
zijn kinderen verdwenen. Het leven krijgt lede-
re mens als een geschenk vit Gods handen, met
de zekerheid det dit leven, na een tijdelijk ver-
bliif hier op aarde, zich verder zet in de eeuwig-
heid. De mens is geschapen voor God en vindt
alleen rust bij God, zijn Schepper.

Wij bidden tot de Heer van alle leven, datr Hij
Ziin kird, Willy, zou opnemen in Zijn eeuwige
barmhartigheid. Wij bidden met vertrouwen tot
de oneindige goede en liefdevolle God, dat hij
Willy de eesuwige rust zou schenken, dat hij de
lijdende en gebroken man zou herstellen in al
zijn heerlijkheid, dat hij de verrijzenis van Zijn
Zoon Jezus Christus zou volirekken san  deze
mens die door zijn doopsel verenigd was in
het lijden, het sterven van de Heer.

God, wees Willy genadig, wij vragen het U,
vanuit de zekerheid dat gij voor iedere mens
een goede Yader zijt.

De families : BRUYNEEL, VAN GHENDT,
MINNEBO en DE PARADE

danken U wvoor de blijken van kristelijke
deelreming.
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