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Miemand weet hoe zoet het is vroom te leven,
dan degene die, godvrezend en in eenvoud voor
God heeft geleefd.
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CGODVRUCHTIG AANDENKEN

van zaliger Mijnheer

Remi Victor BRUYNEEL

Rekenplichtige bij de N.M.B.S:
Vereerd met het Burgerijk Kruis van le Klas

Echtgenoot van Mevrouw
MARGARETHA MARIA DE PAU

geboren te Elsegem, de 30 November 1890 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Denderleeuw, de
13 Mei 1949, gesterkt door de laatste troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk

zijn echtgenote ;

Heer en Mevrouw Marcel CORNELIS - BRUYNEEL

zijn kinderen en kleinkinderen

De familien BRUYNEEL, DE PAU, MOERMAN en CLARYS,

Heer, handel met mij naar
Uw eindeloos erbarmen |
En voere Uw engelenschaar
mij veiligin Uw armen.
. Fideliz
Na een pijnlijke en langdurige ziekte ishij in de
Heer ontslapen, emringd door de liefde en de zor-
gen van hen, die hij zelf zo vurig beminde.

Hij wist dat er voor zijn ziekte geen menseclijke
hulp te vinden was, maar zijn diep geloof richtte
=ich tot God: ,, Ik zal lijden; geef mij moed om te
lijden en te sterven; graag bleef ik nog wat hier,
maar Lhw Wil geschiede en niet de mijne.,,

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het levenal-
leen maar omgewisseld en niet ontnomen (Prefatie
der Cherledenen).

Mijn lieve Echtgenote, wij mogen onze Schep-
per loven voor de vele jaren die we zo gelukkig sa-
men mochten deorbrengen. Het heengaan is pijn-
lijk. Ik dank v wvoor de vele engelachtige zorgen
gedurende mijn lange ziekte. Ook mijn kinderen
en kleinkinderen ben ik dankbaar voor hun steun :
en troost. Vaarcwel, mijn familie en mijn vrienden. |
Bide allen voor mij, weldra zijn wij weer samen,
voor eeltwid.

en zoontje Johan,
Heer en Mevrouw Richard BRUYNEEL -CORNELIS

en zoon Henri,
Drukkerij Sint Amandus - Denderleecuw

Mevrouw Victor BRUYNEEL, geboren Margaretha Maria DE PAU,
danken U voor uw deelneming en gebeden.
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