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Je kwam, je ging een korte weg

een vluchtig spoor in ‘t aardse land,
vanwaar? waarheen? wij weten slechts
vanuit Gods hand tot in Gods hand.

WENDY BRUYLANDT

een naam geschreven in het hart en in
het leven van Willy en Maria Bruylandt-
De Veos, gegrift in de palm van Gods
hand

Pas dertien jaar, op 31 juli 1980, is
zij na een langdurige ziekte thuisge-
komen bij God.

Wendy,

jarenlang hebben wij je zien opgrosien.
Als kind werd je getekend door een on-
geneeslijke ziekte. In stil verdriet heb
ben wij, als jong gezin, je al onze liefde
geschonken.

Jouw tweede thuis werd het ziekenhuis,
want ook daar vond je begrijpende,
liefdevolle mensen die je lijden wver-
zachtten,

Al was je lichamelijk zwak, je was rijk
bedeeld met talenten. Je orgelspel is
nu stilgevallen, maar de melodie blijft
natrillen in ons hart - levenslang -

Je fijn contact met de vele vrienden
die je maakte, je tekentalent en je
lievelingsvers dat jij zelf soms neer-
schreef in weemoedige momenten vul-
cden je jonge leven.

" |k wou dat ik een traan was

geboren in je ogen

om te leven op je wangen

en te sterven op je lippen.,,

Liefste mama en papa, nooit kan ik
vergeten wat je voor mij deed.

Ingo, mijn sterke broer en Sabrina
mijn lieve zus ik hield zo van jullie
beiden |

Beste grootouders, mucovrienden, ver-
pleegkundigen, kinesisten en allen die
mij zo lief hadden; ween niet om mij
maar troost en steun elkaar.

Liefste dochter en zus, vraag aan onze
God dat Hij ons de tijd geeft om dit
verlies te verwerken., Vraag Hem dat
Hij ons een beetje geeft van de kracht
van Zijn liefde zodat wij in staat zijn
elkaar te ondersteunen en te begrijpen
ons hele leven lang ...

Uw gebed en meeleven waren vgor ons
een grote troost. Wij danken U innig.
De families BRUYLANDT . DE VOS,
MICHIELS - DE BEULE.



