L ouisa Pelagie Brusselmans

Geboren op 21-03-1907 te Grembergen
Overleden op 25-09-1994 te Zele
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Een mensenleven, jaren en seizoenen JAREN

die wisselen met de natuur. Ik heb mij wel eens afgevraagd:
En iedere lente komt het gras, ben ik hier zomaar
het groene, fot aan een bepaalde dag,
hﬂmmwwmtm ummmpaa”uur
V- en houdt dan alles plotseling op?
en God kiest voor elke mens hel uur. Dat heb ik wel eens gedacht,

T jawel, een uitzichtioze gedachte.
Als ik mijn ogen sluit,
houdt dan alles op?

- Waren die handvol jaren

Dierbaar aandenken aan de bedoeling van mijn hele bestaan?

MEJUFFROUW ﬁﬁ':n:'; dioper over deri,
dat er méér is:

Louisa Pelagia BRUSSELMANS el Sl SR
met zijn kostbaarste

Geboren te Grembergen op 21 maart 1907 en meest geliefde schepsel

en plotseling overleden te Zele andere bedoelingen heeft,

op 25 september 1994. dan alleen luttele jaren leven op een aarde
waar vrijwel altijd

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

onvrede en tegenstrijdigheid heerst.

Uit het gebedenboekje van
Toon Hermans.

De families BRUSSELMANS en DE RIDDER
danken voor uw meeleven en meebidden. Begral. Van Cleemput - Hoogewys Drukk. EVL
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