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Geboren op 26-03-1903 te Kalken
Overleden op 25-07-1972 te Kalken
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1 En hij die zo schoon leefde, is dan ook
schoon gestorven : de rozenkrans in de han-

_ den en de ogen op het kruisbeeld gericht.
.. Mijn dierbare kinderen, ik dank God om de
vele verdienstvolle jaren die Hij mij geschon-
VROOM AANDENKEN AAN ken heeft. |k dank U ook om de vele blijken
DE HEER ven genegenheid en om de toewijding waar-
mede gij mij tijdens mijn ziekte hebt bijoo-

staan.
HU‘QEI' BRUGGEMAN Beminde Familieleden en beste Wrienden,
Echtgenoot van Mevrouw blijft mij indachtig in uw gebeden.

Sylvie BRACKE

Geboren te Kalken op 26 maart 1903 en er
schielijk overleden op 25 juli 1972, voorzien
van het H. Oliesel.

—_—

Opgevoed in 'n zeer kristelijke familie bleel

hij ook getrouw aan zijn godsdienst ; hij be-

minde God : dagelijks bad hij thuls met ge-

vouwsan handen en neergeslagen ogen ; maar

ook terwijl hij arbeidde, leefde hij in Gods

aanwezigheid, want onder het dagelijks sla-

meur kon hij zijn God niet vergeten, juist

asmdat zijn godsliefde zo diep was en ernstig : De Families :

ja, bidden en boeren liepen bij hem dag aan

dag door mekaar. En 't gevolg hiervan was : BRUGGEMAMN, BRACKE, HEIRMAN en
omdat hi] zijn arbeid met gebed wverbond, VAN DE WIELE,

hij dan ook werkelijk gelukkig en tevreden

was. Zijn Priesters was hij zeer genegen, met

hart en ziel gehecht aan het Huis van God en

diens goddelijke diensten. Zijn liefde tot God danken U voor de blijken van kristelijke
toonde Hij ook door zijn naastenliefde : hij

was goedhartig voor elke noodlijdende. deelneming in hun rouw.
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