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Qeloofd zij Jezus-Christus !

T

ZALIGE QEDACHTENIS VAN

VICTORIA BROUNS

weduwe van wijlen

Benedictus De Lentdecker

geboren te Hamme op 5 Oclober 1866 en overleden
te Grembergen den 17 November 1046
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid der Confrerién van 't Allerheiligste, wvan den
H Jozef en van den Bond van het M. Hart,
Ll

Haar sterven was zacht en schoon, zoo-
als haar leven was. Zonder vrees zag zij
den dood, als een engel van vrede, die
haar de poorten van het eeuwige leven
opende,

Hoe kon zij God vreezen, die heel haar
leven Hem trouw had gediend?

Zij was een voorbeeld van kristen deugd
die in het verborgene bloeit en den zoe-
ten geur van Christus verspreidt.

Haar geloof was kinderlijk eenvoudig,
haar wijsheid die der kleinen aan wie God
veropenbaart wat Hij verborgen houdt
voor de wijzen der wereld,

Haar geloof was werkdadig, want zij
vergat zichzelf in het leven om anderen
te dienen.

Dierbare familieleden, ik dank U om
uwe goede zorgen voor mij, Vaarwel, tot
in den hemel.






