Willem Brondeel

Geboren op 28-12-1911 te Erondegem
Overleden op 11-12-1998 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

_|_

Aandenken aan
DE HEER

Willem BRONDEEL

wediuwnaar van mevrouw Marie COOMAN

Geboren te Erondegem op 98 decemiber 1911
en godviuchtig overleden in het
Onze-Lieve-Viouwziekenhuis te Aalst
op 11 december 1998,
gesterkt door het H. sacrament der zieken.

De families Brondeel, Cooman, Janssens en Van 'Wesemael

danken u voor de blijen van medelever.

Mamis op zondag 3 januari 1999 om .15 uwr
in het rustoord Villa Letha te Lede.

Fenvoudiq en stil is het leven van deze overledene. Zon-
der veel uiterfijk vertoon is hij een voorbeeld geweest
van werkzaamheid, trouwe piichtsvervulling en goedheid.
Ten paradijse geleiden U de Engelen.

Gaat met de heilige martelaren mede

en uit Jeruzalems zalige muren

komen de zingende koren U tegen,

En als antwoord op dit roerend triomfiied roept de afge-
storvene ons nu tegen : *Weent niet geliefden en vrien-
aden, ik heb de dood overwonnen en gemiet mu van Herm
die gezegd heeft : "k ben de Vemijzenis en het Leven,
komt en neemt bezit van het Rijk dat mijn Vader in alle
eeuwigheid bererd heeft voor diegenen dlie Hem trouw
dienen.*

Aan de besiuiten van de Voorzienigheid moeten wij ons
onderwerpen, omdat Zif oneindig wijs zijn en vof goed-
hexd.

Berminde familieleden en vnenden, het scheiden is bif-
ter, doch troost u en bid met mij : Hmthvmf_gzscmede

&MUWWW in het eeuwige vader-
lanc! zullen wif elkander weerzien.
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