Petrus Gustaaf Brondeel

Geboren op 05-10-1890 te Lede

Overleden op 01-11-1939 te Wanzele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Dat Christus die U g&ntptn heeft U in genade
ontvange ; dat de Engelen U ten Hemel geleiden.

Off der overl.

BID VOOR DE ZIEL

van

Petrus-Gustaaf BRONDEEL

echtgenoot van

Marie-lrma Rasschaert,

geboren te Lede, den 5 October 1890 en godvruchtig
overleden te Wanzele den 1 November 1939.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Op den helft miiner dagen ga ik naar de poorten
des grafs.... gezuiverd in den kroes van het lijden....
Zalig de mensch die beproeving doorstaat, want nade
beproeving. zal hif de kroon des levens ontvangen
die God beloofd heeft aan hen die Hem beminnen.

Beterisdedood dan een leven van bitterheid en
beter de eeuwige rust dan eene aanhoudende krank-

heid Eccl. 50-17.

Duurbare Echtgenoote, heb dank voor uwe liefde
en goede zorgen.... ween niet gelijk deze die geene
hoop hebben.... troost U,... eens zien we in een beter
leven elkander weder.... En gij mtine geliefde Kinderen
bemint en eert uwe Moeder, volgt hare raadgevingen,
bewandelt getrouw den weg van het goede. En Gij
ook mijne duurbare Bloedverwanten en Vrienden.
gedenkt U mijner in uwe vurige gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
7 j-en 7 quadr. afl.
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Drukk, Fr. Van Accoleven. Koster, Wanzele






