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Naar het Paradijs geleiden u de engelen.

T

BID VOOR DE ZIELERUST
Van mevrouw

Marie-Jeanne BRONDEEL

echtgenote van de heer
Frangois VAN CAENEGHEM

geboren te Erondegem, 14 februari 1945, en
bij een tragisch ongeval overleden
te Schellebelle, op 21 oktober 1570, gezalfd
met de H. Olie der zieken.

God tekent de weg wvan elk mensenleven;
doorheen vreugde en leed brengt Hij ons naar
onze eeuwige eindbestemming.

In de volle bloei van haar jaren werd de
dierbare overledene geroepen naar een beter
leven. Vol zorg, opoffering en liefde wvoor haar
man en kind, hielp ze mee om haar gezin op
te helpen. Na haar dagtaak was ze blij ver-
trokken, om in haar eigen gezin haar task voort
te zetten. De rit naar huis was een rit naar
de eeuwigheid, naar het huis van de Hemelse
Vader, om daar het loon te ontvangen van een
kort maar wvruchtbaar leven.

We begrijpen de droefheid wvan haar familie-
leden, doch deemoedig buigen we het hoofd
en bidden de Heer: =Verleen, smeken wij U,
aan de ziel van Uw dienares dat zij, door dit
offer gezulverd en wvan haar zonden bevrijd,
samen met de vergiffenis ook de eesuwige rust
ontvanges.

Dierbare echtpenoot en zoontje, wij waren
samen zo gelukkig in ons gezin; daarom valt

de schelding zeer hard, doch Gods wil geschie-
de. Heb dank woor uw gedurige genegenheid en
zorgen. Bewijs mi]. samen met miln dierbare
puders en familieleden nog deze laatste liefde-
dienst : bid tot lafenis wvan mijn ziel. Dit af-
scheid is geen einde, maar een 1ot weerzien
bij God.

Dat zij ruste in vrede.

De heer Frans VAN CAENEGHEM,
Jongeheer Dirk VAN CAENEGHEM,
De heer en mevrouw Jozef BROMDEEL-MUIS,

De hear en mevrouw
Albert VAN CAENEGHEM-LIPPEVELDE,

De heer en mevrouw
Camiel BROMNDEEL-MEULEMAN en kinderen,

De heer Willy BRONDEEL,
Mevrouw Louls BRONDEEL-VETTENBURG,
Mevrouw Theophile LIPPEVELDE-LORRE.,

De families BRONDEEL,
MLIS,
VAN CAENEGHEM
en LIPPEVELDE

danken U voor uw gebeden en blijken van
kristelijke deelneming.
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