Jozef Brondeel

Geboren op 05-07-1909 te Lede

Overleden op 31-07-1991 te Schellebelle
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Dankbare herinnering aan
DE HEER
JOZEF BRONDEEL
weduwnaar van mevrouw MARIA MELCKENBEECK

geboren te Lede op 5 Jull 1908 en godvruchtig
overleden te Schellebelle op 31 juli 1991.

De families Brondeel, Melckenbeeck,
Vermelren en Temmerman,

danken U voor uw blijken van oprecht
medeleven,

www.indeken.be

Dit plotse afsterven van vader maakt ons stil.
Wij kunnen het nog moeilijk geloven. Samen
waren we gelukkig naar zee vertrokken om te
genieten van zon en lucht.

Zijn amardse pelgrimstocht is nu ge&indigd. HIj
kan terugblikken op een geslaagd leven. Hij was
een gelukkig man. Dat geluk werd dieper de
laatste jaren, toen hij zijn intrek nam bi] zijn
zoon.

Hij was een tevreden en dankbaar man.
Vader is nu gestorven. Zijn verhaal zal verder
leven bij ons, en in de herlnnering aan vele
kleine dingen , zijn zetel, zijn dulfjes.

Wi] bidden dat de Heer hem nu rust en vrede
schenkt en zijn leven bestendigt en voltooit door
de kracht van Zijn Verrijzenis,

Begr. Cl. Van Bever, 89 20 08 Druk Verbaere




