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Die zaaien In tranen, in jubel zullen zij maaien.

(Ps. 125)
S
Gedenk in "t H. Misoffer & in uw gebed

de ziel van

Petrus Kamiel BROECKHOVE

echtgenoot van
Leonia HEIRMAN

geboren te Overmere, de 27 December 1883 en alaar
godvruchtig overleden, op 5 Januarl 1955,
Versterkt door de laatste H. Sacramenten

Omze goede vader was een brave en werkzame
man. De ondoorgrondelijke schikkingen der Voorzie-
nigheid leidden hem langs de wegen der beproaving.
Geheime en pijnlijke smarten waran voor hem een
lange kruisweg, die hij kloekmoedig bewandelde om-
dat hij zijn hoop stelde op God, en zich veilig voelde
onder de bescherming van O. L. Vrouw.

Zijn christelijk geloof en dagelijks gebed gaf hem
elken dag kracht om zijn plichten getrouw te wvervul-
len, en sterkte om de grievende beproevingen te dra-
gen, te zwaar voor menselljke schouders. Zo heeft de
baan die hij volgde hem gebracht in het Rijk van het
eeuwig geluk door de Heer belooid.

Gelieide echtgenote, u gencegzaam bedanken kan
ik niet; veel, onbeschrijfelijk veel hebt gl| mij bijge-
staan, dog ennacht. En glj, mijn beminde kinderen,
mijn droom was u te zien opgroelen In braafheld en
deugd. Eens zult gij het lijden van uw vader begrij-
pen... mocht dit u in het leven een steun en een richt-
snoer zijn ; hebt betrouwen op God, die za! u verster-
ken Aan u dllen, mijn dierbaren, geelt vader een
laatste kruiske : God zegene u. Bidt veel voor hem.

Geef hem, Heer, de eruwige rust, en dat het esuwig
licht hem verschijnen : dai hij ruste in vreda.

Uw dealnﬂming in het verlies
van liem die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost,
en uw gr:lmd was een kostbare
hu[p voor onze welbeminde
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i danken |J daarvoor van harte,

Drukk. Hub:rt D'hooge-Bontinek, Overmere tel. 271




