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 De rechtvaardige leeft van zijn eeloof. (H. Paul)
+ BID VOOR DE ZIEL VAN :
MIJNHEER

EDMOND BAETENS

echtgenoot van Mevrouw

Maria - Melanie Van Wassenhove

geboren te Schellebelle den 28 December 1867
en aldaar godvruchtig overleden
den 4 April 1942,
Versterkt door de H. Sacramenten.
Eerelid van den H. Hartbond, lid der Broeder-
schappen der H. Barbara en H. Cornelius,

De achtbare Overledene is zalig in den Heer
gestorven, omdat hij gedurende zijn levenswan-
del den rechten weg, door God afgelijnd, ge-
volgd heeft. Hij was een man van plicht, vol
geloof en gerechtigheid. Hij gaf eere aan God.
Hij was een goede en trouwe echtgenoot, een
voorbeeldige en strenge vader.

Een christelijk huisgezin stichten is een groot
werk. De wet Gods dient er ten grondslag, de
liefde Gods leeft erin elke ziel. Man en VIOUW ]
beminnen elkander en waar de man is, daar is :
ook de vrouw ; altijd zijn zij in den geest veree- :
nigd. « Woorden wekken en voorbeelden trek- |
ken» was hier de leuze der ouders, en zoo ]
mochten de ouders gerust op de goede uitkomst
hunner kinderen rekenen. Die wijze man heeft
al zijne kinderen goed uitbesteed. Dat is eene
echte kunst, dat lukt elkeen niet.

De beste nalatenschap die nu zijne kinderen
erven is de goede en christelijke familiegeest
die onder hen leeft. De kinderen prijzen hun va-
der, steunen en troosten hun bedroefde moeder.

Beminde Echtgenoote, vaarwel. Wij zullen
elkander niet vergeten. Ik dank U voor al uw
goedheid en bezorgdheid. - Beminde Kinderen
en Kleinkinderen, ik zegen U: dat God U beware
van alle kwaad. Volhardt in het geloof. Beminde
Kinderen, leert ook gij uwe kinderen recht doen,
zooals gij zelf van mij geleerd hebt. Zorgt voor
moeder, Tot wederziens in den Hemel en bidt
voor mij.
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