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Gods engelen geleiden u ten paradijze

T
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

ELVIRA, JOANNA BRION

echtgenote van de Heer

MAURITIUS SERGEANT
Geboren te Gent op 7 december 1903 en er
zacht in de Heer ontslapen op 11 januari 1973.

Voorzien van de troostmiddelsn der stervenden.
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Geen opvallende daden, geen hoge woorden,
maar een eenvoudig leven in liefde en trouw.
Zo leefde moeder. Eerder teruggetrokken,
maar altijd gereed omanderen in hun moeilijk-
heden te helpen. Weinigen hebben geweten
dat ze een hele tijd al de pijn en de last van het
ziekzijn verdroeg, want ze verborg het achter
een opgeruimd gezicht. Voor haar kleinkinde-
ren droeg ze zorg als niet één, vooral dan
voor Guy, die haar zeer aanhankelijk was, Ze
keek zijn huiswerk na, volgde zijn resultaten
op schcol en was bekommerd om zijn goede
opvoeding.

Ze was een voorbeeldige echtgenote en
moeder. de zachtheid in persoon en toch met
de nodige gestrengheid en korrektheid.

Moeder, uw vocrbeeld van trouwe en gedul-
dige liefde zal bij ons blijven voortleven.

Dierbare echtgencot en zoon, lieve klein-
kinderen, een mensenléven is niet zinloos als
het in overeenstemming is met het evangelie.
Daarom hcop ik op het eeuwig geluk, Leeft
voor elkander en helpt elkander zoals de Heer
ons heeft voorgeleefd.

Beste Angéle, u bedank ik speciaal voor uw
genegenheid en toegewijde zorgen.

Beste zuster, broer, familie en vrienden, tot
weerziens.

Mijnheer en mevrouw Miszewski-Dutry,
dank vooralle bewezen diensten.

Heer, geef haar de eeuwige vrede.

Mijnheer Mauritius Sergeant,
Mr en Mw Raoul Sergeant - Tackaert,
en kinderen Guy en |van,
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