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« Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, O God mijn Heer ».
{Marnix van St.-Aldegonde)

t
BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW
Germaine BRANTEGEM

Echtgenote van de heer
Maurits PIETERS

Geboren te Schellebelle op 27 februari 1914
en godvruchtig overleden te Aalst in de
0.-L.-Vrouwkliniek op 2 mei 1982, na een korte
doch pijnlijke ziekte.

Heer, dit onverwacht heengaan heeft ons diep
en scherp geraakt.

MNooit hadden we durven denken dat de don-
kere dief in de nacht zo dicht en dreigend
stond bij de deur van ons geluk.

Op enkele jaren toch hadden wij nog gere-
kend : waarom mocht het nog niet zo wat
hh ven 7 Waarom moest ons geluk. dat zo

con bloeide in de rust van de ouder wor-
d&n:!e dag, zo plots worden gescheurd en
geschonden 7

Het zijn dwaze vragen Heer : straks wvragen
wi] U nog rekenschap ; vergeef het ons ; het
komt alles door ean mist van verdriet uit de
diepten van ons schreiend gemoed.

Zoals etzn echte innig-goede en onvervang-
bare echigenote en moeder heeft de dierbare
overledene geleefd.

Haar ijver voor haar gezin kende geen ver-

pozen en voor allen die ze kende was ze
een lichtbaken van goedheid, gastvrijheid en

wiwnw, indeken_ be

gejonstigheid.

In die zalige thuis die zc‘ schiep was er geen
plaats voor verkeerde dingen : moeder was
altijd klaar om in alles het goede te doen
zegevieren.

Mijn lieve dierbare man, mijn lieve kinderen
en kleinkinderen : zouden wij elkaar wel ooit
kunnen vergeten. Daar s zoveel dat ons
samenhoudt over de grenzen van graf en
dood heen ; onze onuitwisbare herinneringen,
het portret ‘aan de muur en bovenal ons we-
derzijds gebed tot de Heer opdat we allen
eens samen zouwden zijn voor altijd.

De familie dankt U voor uw gebeden en
medeleven.

Schellebelle, 6§ mei 1982,

Rouwleiding Roels-Rombaut, Margote, 7!
9208 Wichelen - Tal 052-42 3092



