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"Laat mif verder leven in uw herinnering.”

+

Met dankbaarheid en liefde denken wij terug aan

Mevrouw

Angela BRANTEGEM

weduwe van de heer
Georges BONTINCK

Geboren te Gent op 13 oktober 1914
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint - Blasius te Dendermonde
op 11 oktober 1997,

- gesterkt door de H. Sacramenten der zieken -
Lid van Ziekenzorg en K.A.V.  Schellebelle.

De families
BRANTEGEM, BONTINCK,
DE WAELE en VAN DEN BOGAERT

danken U voor uw aanwezigheid en uw gebed.

www.indeken.be

Met pijn in het hart, maar met veel
dankbaarheid nemen we afscheid van
moeder.

In onze herinnering behouden wij het beeld
van een goede, werkzame vrouw die zich
volledig heeft gegeven voor haar gezin. Zij
was vooral een diep gelovige virouw, In haar
geloof vond zij de kracht en de vreugde zich
te geven voor het geluk van haar gezin.

De laatste tijd ging haar gezondheid
achteruit. Het rusthuis werd haar laatste
verblijf.

In ziekte en lijden bleef ze moedig en sterk,
vertrouwend op de hemelse Moeder, tot wie
ze bad: Onze Lieve Vrouwke, help mij.

Zij heeft haar begeleid naar het eeuwig
Vaderhuis.

Dank je, moeder, om zoveel dingen:
je liefde, je werk, je vreugde, je zorgen;
dank om je moeder-zijn.

Gij die haar gekend hebt, wil haar nog eens
gedenken in uw gebed.
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