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Geloven wij dat Jezus gestorven is en wit de dood is op-
gestaan, 20 moeten wij nok geloven dat God diegenon
die in gemeenschap met Jezusontslapen zijn, zal opnemen
met Hem. (| Thess. 4, 14)

Dit weze U een vrome gedachtenis
AAN DE HEEFR

Achiel BRANTEGEM

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise BONTINCK
geboren te Serskamp op 30 juni 1883 en godvruchtig

overleden te Schellebelle op 3 februari 1960, gesterkt
door de Heilige Sakramenten en de Pauvselilke Zegen.

HI] WAS ERELID VAN DE BOND VAN HET H.HART

Het is menselijk dat wij treuren om het verlies van deve
voorbeeldige echigenool en goede vader, die trouwe vriend
of buurman, maar het is kristelijk dat wij boven alle lijden
van dit ogenblik de vreugde stellen te weten dat hij goed
heeft geleefd en dat hij heilig is gestorven. Zovele jaren
was hij het woord indachtig : "Zorgt dat de Heer, wan-
neer Hij komt, u wakende vindt”, De Bond van het Heilig
Hart verliest in hem een van zijn voorbeeldigste leden :
hij leefde in licfde met God en de mensen, hij steunde
op zijn geloof en zijn diep godsdienstig leven, hij voedde
zich met wat Jexus zell als heiligmakende middelen heeft
nodig geacht.

Meer dan tijdens zijn leven - want zelden wordt over
het goed der mensen gesproken = wal thans zijn eerlijk-
heid worden gercemd, zijn bezadigdheid, zijn levensernst,
ziin Godsbetrouwen, zijn vaderlijke strengheid en ook
zijn wil en zorg om in elk van zijn kinderen een kris-
telijke levensstijl te wekken, Hij gaf het voorbeeld van

dagelijks gebed in de [amilickring en van bereidheid
zijn leven tot een offer te maken door plichtbewustzijn
en werkzaamheid.

Ons past daarom geen klagen zoals aan die mensen
die de kristelijke hoop niet kennen; wij troosten ons in
die zekerheid : Kristus is verrezen, wij verrijzen met Hem,

Dierbare Echtgenote en Geliefde Kinderen en Kleinkin-
deren, miin beste Familicleden en vele Vrienden, ik dank
U voor de blijken van lieflde en genegenheid, voor de
zorgen welke Gij mij hebt gegeven. Laat ons God loven
om het goed dat wij in ons leven mochten doen: was er
kwaad wilt voor mij bidden. Mijn Kinderen, weest voor
Moeder een steun en troost. God zegene en God beware
U allen.

"Mijn Jezus, barmhbartigheid!™

Men gelieve voor de overledene te bidden de akten van
geloof, hoop, liefde en berouw,

Mw Marie-Louise BONTINCK ;

Hr en Mw Jozef JANSSENS-BRANTEGEM, en kinderen
Cécile, Simone en André;

Hr en Mw Maurice PIETERS-BRANTEGEM, en kinde-
ren Marne-Louise, Firmin, Romain en Blanen:

Hr en Mw Karel AELTERMAN-BRANTEGEM, en kin-
deren Willy. José. Christiane en Gilbert

Hren Mw Frans SCHOCKAERT-BRANTEGEM, en

kinderen Magda, Cécile en Blanca;

Hr en Mw Robert BRANTEGEM-DE CLERCQ, en kin-
deren Marie-Louise en Francine:

Hr en Mw Emiel DE MOL BRANTEGEM, en kinderen
Jenny, Nicole en Robert:

Hr en Mw Roger BRANTEGEM-LENSSENS, en kinde-
ren Herman en Giséle:

Hr en Mw Edmond DE CONINCK-BRANTEGEM. en
kinderen Guy, Filip en Dirk:

Hr en Mw André BRANTEGEM-HUYLEBROECK :

De familien BEANTEGEM, BONTINCK, DE CLERCQ,

en DE KERPEL,
DANKEN.

DRWK. COODOMAN-MICHIELS, BECHELLEBELLE




