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"Want zonder smet zijn zij voor de troon van God"
[Hand. v. Apost.]

Ons Jongste zoontje JAN BRAEM
van de heer en mevrouw Jean BRAEM-DE VRIESE

geboren te Knokke op 24 mel 1968, werd door een
smartelljk ongeval aan onze liefde ontrukt op
7 december 1983,

Groot is de leegte die onze kisine Jan achter laat.
God, we begrijpen en beseffen het nog niet,
maar geef ons de kracht en de genade om niet
opstandlg te worden.

Leer ons inzien, dat Jantje nu voor altijd gelukkig
is bl] U en leer en help ons zo te leven, dat
wlj eenmaal door Uw alles begrijpende liefde
met ons allen verenigd mogen zijn In Uw Vader-
huis.

God geeft den tijd bij dag en jaar,

gch neen, bij] kleene tikskes maar,

en 't laatste tikske komt aleer

men 't peist of weet. eilaas te zeer.

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan bringen,
noch hoa, noch waar de felle dood
hem In den weg zal springen.
G. Gezelle.
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De heer en mewvrouw Jean Braem-De Vriese,
zijn ouders.

Mejuffrouw |sabelle Braem, zijn zusje.

De heer en mevrouw Adelin Braem-Hubert,
De heer Alfons De Vriese-Geyssels,
zijn grootouders.

De families Braem, De Vriese, Hubert en Geyssels

danken U wvoor Uw gebed

en troostgevend medsleven

druk wvanvooren - knokke



