Valentine Braekman

Geboren op 07-10-1901 te Bavegem
Overleden op 08-10-1994 te Erpe
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Leven is weven
en sterven is bij God zijn stuk afgeven.
Dankbaar omdat ze zolang bij ons was,
maar bedroefd om het heengaan. Mijn Moeder was een sterke vrouw
met gaven en gebreken.

VROOM AANDENKEN AAN
Het leven was voor haar
Mevrouw een stuk dat ze moest weven.
Valentine BRAEKMAN Licht - witte draden van geluk

maar heel veel grijze - zware

an verdriet zijn er doorheen gegleden.
weduwe van de heer Gustaaf BEURMS ot £ce
Het allerlaatste deel van 't werk
moest ze met veel pijn en last verweven,
¢éér zij dan eindelijk
het afgewerkte stuk
— aan God heeft mogen geven.

De families BRAEKMAN, BEURMS.

DE FRENNE en KIELEMOES danken U van
harte voor de troostende blijken van medele-
VEN.

geboren te Bavegem op 7 oktober 1901 en
godvruchtig overleden te Erpe
op & oktober 1994,

Als een Moeder sterft staat de wereld even stil.
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