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s Hij hield van het leven en wou blijven leven
: zolang mogelijk.

“Mijn vadertje'’, schrijft de dichter, ""hij was
SRR e U HS R racrl:t\raalrd{;gheid. hij i-tar:II4 Een Iwatre last op
. zich geladen : een eerlijk man te zijn in
Mau rice BF{AEKMAN woord en daad, Dat is de grote en zware taak,
waar na onze Here Jezus Kristus, de sterkste
echtgenoot van Juliette VAN HOECKE man aan onder gaat. (M.G.)
De dood was een bevrijding uit al zijn lijden,
geboren te Massemen op 25 februari 1915 pijn en ongemakken. Het werd zwaar, te
en er in familiekring overleden zwaar, voor Julia en omgeving maar zij heb-
op 11 september 1993, ben volgehouden en verdienen alle lof.

- oudstrijder en opgeéiste 1940 - 45 Dank Julia, voor je toewijding dag en nacht.

- gesterkt door het heilig sakrament Dank aan de dokter en de verpleegsters.
van de zieken Dank aan vrienden en geburen voor de vele

hulp en attenties.

Eerlijk en oprecht was hij.

Een sterke persoonlijkheid met het hart op
de tong.

Miet iedereen beheerst de taal van de teder- —_
haid even goed.

Maurice was ean ruwe bolster met een zachte
pit.

Vaak joviaal en vriendelijk, vaak terugge-
trokken en gesloten.

Mu is hij naar het rijk waar alle talen ge-

sproken en begrepen worden, be’ Familie Sankt U voor W gahed

In Gods huis is er alleen openheid, begrip voor uw hulp
en liafde, voor uw nabij-zijn
Maurice was een harde werker, zuinig en voor uw medeleven . . .

zorgzaam, dienstvaardig als hij was bleef hij
zich nuttig maken zolang hij kon.
De laatste maanden wvan zijn leven waran
hard en soms zo pijnlijk voor hemzelf en
voor zijn omgeving en vooral voor zijn vrouw
JLI”HI.t EE kindﬂranb El'; kleinkinderen '#iEhI'BI'I
er altijd maar om bij te springen en te hel-
pen. Zo is het mooi fen zupis EEI gﬂed_ﬂ Begr. Van Alboom Alfred - Massemen
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