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Lijk ons eigen schaduwbeeld,
Volgt de dood ons overal ...
Kent geen armoe, kent geen weeld'
Slaat, als God 't gebieden zal !

J. M.
e
BID VOOR DE ZIEL

MATHILDE BRAECKMAN

ECHTGENOOTHE VAN

Jan-Baptiste Heirman
geboren e Calcken den 8 Seplember 1860 en
godvrchiig overieden te Betrvelde den 13 Aprid 10i1
verster bt door de H.H. Sacramenien der stervenden

Een goede inborst naast echte en diepe

deugden deden haar waardeeren en beminnen
Bekommerd om stil geluk in eigen huiskring
leefde deze vrouw ongekend van de wpreld
maar God die’t al weet, boort en ziet, loont
naar verdienste, loont met een eeuwig
onveranderlijk hemelleven.

Goede Moeder Maria, 'k heb u trouw ver-
eerd door het bidden van den rozenkrans.
Elke avond vraagde ik U om bescherming in
de moeilijkheden van dit tranendal. Wees
nu de hoop van mijn zaligheid.

Diebare echtgenoot, familieleden, vrienden
en kennissen, vaartwel. Bewaart mijn aan-
denken in uw hart, en bidt veel voor me.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart,

maak mijn hart gelijk aan het Uwe!
‘. 3ood. afl
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