Maria Bouten

Geboren op 13-11-1911 te Poelkapelle
Overleden op 30-03-1991 te Hoogstade
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Soms is de dood een herder &n een hoeder
die wvoor haar kinderen zorgt
gls een lieve, zorgelijke moeder, (K.W.}

-
Wa gedenken dankend en biddend

Maria BOUTEN
Weduwe wvan Emiel DE LOMBAERDE,

Ze werd geboren te Poelkapelle

op 13 november 1911,

en is op een stille zaterdag thuls overleden
op 30 maart 1951,

gesterkt door de ziekensakramenten.

De uvitvaartdienst had plaats in de
parochiekerk te Hoogstade - St-Rijkers

en de bijzetting in de grafkelder

te Waestvleteran op vrijdag 5 april 1991,

De famille van d2 overledene dankt voor uw
eucharistisch medeleven en wvoor alle
blijken wvan deelneming.

—

Rouwleiding - drukw. W, Wackenier - Becue.
Begrafenissen M. Comelis - Salembier.

In de Gosde Week op Stille Zaterdag,
daags voor het topfeest wan de Opstanding,
genoot ons moeder de welgekomen gunst ons
in alle stilte te mogen wverlaten, .

De dood kan een verwachte vriend zijn,

is soms milder dan het leven.

Ons moeder heeft aftakeling en neergang
-met-op-en-af als natuurlik, wils en moedig
en geduldig gedragen.

mocht ze nu opgenomen worden

in de rust van het Hart van God.

Ze was een eenvoudige vrouw

met toch een fijn oog voor het schone,

het wonderlilke, mirakelige wvan de natuur,

Ze beplantte, bebloermde en begraste [eder
szend plekje grond,

ooral bloemen waren hasar grote |iefde :

altijd ergens een bewljs wvan een rijk hart,

Mijn zeer lieve Iréne en André,

mijn beste kleinkinderen,

dank wvoor uw bezorgdheid en meeleven
en voor alle nooit aflatends zorgen

aan mi] besteed. Zeer wveel dank.

Dank dat ik bij jullie thuis mocht sterven.

Vrede en alle goeds, vaarwel.
Eens zlen w'elkander weer.
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