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Hat [s een zegen eon goade moeder te hebben,

=

Vroom aandenken en uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van Mevrouw

Margareta BAEYENS

Echtgencte van Mijnheer
Arthur VAN DRIESSCHE

Voor het tijdelijke leven geboren te Uithargen,
op 7 juni 1895 en te Overmere, naar het ceuwige
aovergegaan op 7 februari 1967, zesterkt door de
H. H. Sacramenten der ernstige zieken en de
Pauselijke Zegen.
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«Een goede moeder » dat mogen we terecht
zeggen van deze overledene. Altijd was ze inde
weer vyoor haar gezin waarvan ze zielsveel hield,
Haar laatste wens was haar kinderen nog een-
maal verenigd te zien om haar starfbed.

Haar leven was een lange kruisweg : meer
dan twintig jaar, een langzame weg naar dc eeu-
wigheid. En ondanks de soms hevige pijnen kloeg
Ze nooit. Integendeel, ze sprak zelf altijd het
moedige woord. Hoeveel ze leed weet God al-
leen, maar zeker is dat haar geloof sterker was
dan alle pijn. Enkele uren voor haar dood wou
ze een lzatste maal verenigd zijn op 2arde met de
Heerinde H. Communie. Nu is ze voor eeuwig
met Hem verenigd in de hemel.

Meermaals had ze de dood voor ogen gezien
en getrotseerd, maar «nu bide ge cevergeefs
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voor boterschap.n Ze wist dat dit het sinde zou
worden. Door ens geloof echter weton we dat
dit einde een begin is van een nieuw voimaakter
leven,

Moge datzelfde pgeloef de beproefde familie
tot steun en vertroosting zijn.

Dierbare echtgenoot, ween niet om mij; hoe
piinlijk ock het afscheid was, ik ben nu voor
altijd gelukkis.

Kinderen en kleinkinrderen, mijn trote en
vreugde, voor u heb ik alles verdragen zonder
klache. Mu zalik nog meer voor u kunnen doen
vanuit de hemel,

Dierbarc zusters en familie, ilcdank v allen
die mij al die moeilijke jaren trouw terzijde hebt
gestaan & voor al d= laatste pijnlijke ogenblikken.
Ik verwache u allen in de hamel,

Heer, wees haar genadig.

Uw decineming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was ean kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene,

Wij danken U daarveor van harte,

De familiess BAEYENS. VAN DRIESSCHE,
EECKMAN en VERBEKEM.
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