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Wij delen welep in de smarten wan Christus ;
maar door Christus gewordt onz ook overvloedige
vartroosting, (2 Kor. 1.5)

Wij bidden, bedroefd maar vertrouwwvel,
voor het eeuwig geluk bij God

van MEVROUW

Marleen GOBEYN

echtgenote van de heer
JEAN-PIERRE MEEUWS

geboren te Knokke op 15 september 1952
en gadvruchtig overleden te Gent Kliniek
Maria Middelares op 19 januari 1983,
Gesterkt door de laatste H. Sakramenten
der Zieken,

Het verlies van dere jonge vrouw maszkt allen
bedroefd die intens met haar begaan waren. Haar
handicap, haar ziek-zijn droeg ze met groot ge-
duld en moedige levenswil. Hoewel haar leven
niet over sen pad van rozen liep, was zijzelf
beminnelijk en had esen goed innerlijk. Zacht in
de omgang en inschikkelijk, was ze allen dank-
basr op wie z=, na moeilijke jaren, kon terug-
vallen, Ze vond weer een thuis, maar haar inner-
lijk gestel begaf het stilaan en een opname in
de kliniek bleek onafwendbaar.
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Daar heeft men alles gedaan wat menselijk
gesproken mogelijk was om haar te redden.
Helaas... verstand vermag weal, maar niet alles,
Liefde kan méér en zeker Gods Liefde,.. WIj
vertrouwen op Hem cdat Hij haar eeuwig laat
leven. Passend bij haar leven vonden we in onze
famiiie deze zin: Het wverstand legt meer weg
af dan het hart, maar het gast nooit zo wver.

Wij geloven in God en in een esuwig wvoort-
bestaan. Zij 'esf* nu voor altijd bi] haar Schep-
per en Redder. God laat niets verloren gsan en
volteoid wat Hij begonnen is,

Zij leefde met deze gedachten en daarom be-
stuiten we met deze zin: |k hou er niet van
om vaarwel te zeggen, dus doe ik het niet !

De families GOBEYN, MEEUWS en GYSELINCK
danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gabed,
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