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GELOOFD ZI] JESUS-CHRIZTUS. AMEN

BITD VOOR DE FIEL van

EMIEL FERDINAND RAMAN
ZO0OMN VAN
Remi EN MariE~THERESE CALLE
Dorlogsvrijwilliger I.
(Geboren te Lokeren den 25 Augusii 1894
gesneuveld te Diksmuide den 24 October 14914,

Hij was er een van hen die alles mochten offeren
omdat ze tot het uiterste hadden willen beminnen,
Hii had den noodkreet van zijn volk en land ge-
hoord en zijn edelmosdig jongelingshart heeft
getrild van offerliefde : hij is geeaan zonder te
wachten op bevel of plicht ; hij heeft gehandeld
niet alleen wit gelborzaambeid maar uit zuivere
liefde. Daarom zal zijn aandenken een zegen blij-
ven want niemand heeft grooier liefde dan wie
ziin leven ten haste geeft voor zijne broeders | Het
komt er thans weinig op aan te weten in welke
omsiandigheden hij den dood vond : hij gaf zijin
leven en hij gaf het voor zijn broeders, voor zijn
land ! In vulle waarheid mocht hij van zich zelf
petuigen : In den eenvoud mijns harten heb ik
*bliimozdig alles geofferd. O Heer, wil mijn offer
aanvaarden |

(eachte ouders’ en familieleden, stort geen tra-
nen over hem maar dankt God : hij viel als slachi-
offer zijner liefde tet u, tot zijn volk en zijn land !
Soidaten kunnen snenvelen maar aan christenen
wordt het leven niet ontnomen : het wordt in'n
heter veranderd !

Jezus, Maria, fozef!
UfﬁElre, dr. A. D' hooge -Suy,




