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Wie in Mij gelooft zal leven,

—il—- ook al is gij gestorven. (Joh. 11)
We begeleiden ten grave
de Heer

RICHARD BRACKE

echtgenoot van Mevrouw

CLOTHILDE VAN LYSEBETTENS

geboren te Kalken op 17 november 1903 en
overleden te Zele, op 27 oktober 1973,

Ciasterkt door de genadem!ddelen van de H. Kerk.
_____ S

Bij dit sterven denken we even terug aan
het eenvoudig, maar zinvol leven van vader.
De zorg voor zijn gezin, zijn nauwgezetheid in
het werk, het geduldig dragen van last en pijn
door ziekte en ouderdom. Achter een eerder
stil en ruw uiterlijk klopte 'n warm vaderhart.
In dit leven heeft hij het beste van zichzelf
gegeven en had hij daarbij aandacht voor klei-
ne attenties, Dat maakte hem bemind bij buren
en kennissen. Vaak kwam het tot een gezellig
praatje zo maar langs de straat.

We blijven zijn leven indachtig en bidden
de Heer dat Hij vader nu rust & vrede schenkt
na 7iin yoreen en pijn,

Dierbare vrouw en zoon, in stilte en een-
voud hebben we voor elkaar geleefd. Dit af-
scheid valt daarom hard. Dank u voor uw
liefde en genegenheid, vooral de laatste dagen.

Beste familieleden en vrienden, dank u
voor uw medeleven tijdens mijn ziekte. Bidt
nu voor mij.

Moge de almachtige en barmhartige God

onze dierbare opnemen in zijn hemelse heer-
lijkheid,

De families Bracke, Kiekens,
Van Lysebettens en Capiteyn,

danken U zeer IlullEIiiL voor de troosivolle
|11ijlaen VHI L|et|ntming en gebeden.
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