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God hee{t de eenvoudigen lief |
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Door dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van de heer

PETRUS BRACKE

MARIA BUYLE

geboren te Overmere op 27 juli 1916
en overleden te Zele op 23 mei 1977.
Gesterkt door de HH, Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.
Lid van de bond van gebrekkigen en verminkten,

S

echtgenoot van Mevr,

Jarenlang kende vader ziekte en beproeving in
zijn leven. Nocit echter heeft hij er zijn glimlach
bij verloren. Waar hij die moed vandaan haalde!
Hij was sen diepgelovige man. Zolang zijn ge-
zondheid het hem toeliet, bleef hij trouw aan
zijn wekelijkse H, Mis, Op zijn ziekbed bleef hij
een man van gebed.

Bij buren en kennissen was hij graag gezien om
zijn menslievendheid, zijn eenvoud. zijm blijge-
zindheid.

Maar vooral thuis voelde hij zich veilig en gebor-
gen, omringd door zijn trouwe echtgenote en
kinderen. VYoor hen heeft hij geleefd en heelt hij
alles overgehnd: Hij was de lieveling van zijn
kleinkinderen. Hoe graag kwamen ze hun apépén

-

opzoeken. Midden beproeving en lijden schon-
ken ze hem een sprankeltje vreugde en een beetje
menselijk geluk door hun spontaniéteit en aan-
hankelijkheid.

Wat een voorbereiding op de esuwigheid !

Vader, wij zijn u dankbaar voor uw groot hart
voor ons allen. Wij geloven dat gij ons ook nu
nabij blijfc, zij het op een andere wijze.

Liefste echtgenote, in liefen leed zijn we elkaar
trouw gebleven en zijn we ondanks aliﬁgelukkig
geweest in ons gezin. Dank voor uw grote he-
zorgdheid om mij, die vele jaren lang. Moge God
ons na dit leven weer herenigen in Zijn Liefde.

Beste kinderen en lieve kleinkinderen, we heb-
ben van elkaar gehouden. Moeder rekent nu zeker
op u. Blijft haar en ook elkander genegen. Tot
weerziens bij God.

Familie, buren en vrienden, blijft me in uw gebed
gedenken.

Heer, schenk aan vader de eeuwige geborgen-
heid, waarnaar hij zo heeft verlangd. Amen.

De families BRACKE,
CERTI N,
BUYLE en
GISTELYNCE,
danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden

d'Overmeerse drukkerij, H. D’hooge-Bontinck



