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Uit de hemel verwachten wij onze verfosser,
onze Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen,
aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk.

(Fil. 3, 20b-21)
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Zoals de kaars korter wordt en haar lichthorizon
kleiner, zo is het leven stilaan uit Maurits verdwenen.
Bedroefd maar dankbaar om zijn gezegende ouder-
dom nemen wij afscheid van hem.

Hij leefde als een stille, onopvallende man, maar wist
zich goed geborgen in zijn gezin.

Maurits, vader en echtgenoot, wij wisten dat uw
ziekte ernstig was.

Uw dood heeft ons nauwelijks verrast, maar als
Christen erkennen wij dat uw afscheid geen afscheid
voorgoed is.

En wij bidden :

Omdat Uw engelen, Heer God, in de nacht, waarin
die goddelijke mens Jezus van Nazareth geboren
werd, ons de verzekering heeft gegeven dat er vrede
zal zijn, onvergankelijke vrede voor alle mensen van
goede wil, daarom vertrouwen wij dat Maurits nu
deeltin een vrede, die niet van deze wereld is en die
hem nooit meer zal ontnomen worden.

Amen.

De families BRACKE, VAN LUNTER
VAN DEN STEEN en VAN DER SNICKT
danken u voor uw gebed
en medeleven in hun rouw
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