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LHear, hondel met mij volgens Uw eindeloos
erbarmen.” (Ps. 50)

1' EEI‘Z anm AH.II(['EIIk en

aan de Heer

MAURICE JULIEN BRACKE

echigenoot van Mevrouw
MARGUERITE VAN DER DONCK
geboren te Lokeren, de 13 Februari 1882 en vreedzaam
in de Heer ontslapen te Bareldonk, de 16 Maart 1953,

De dierbare overledene, die wij vandaag piéteits-
vol gedenken, hod een oangenoom en minzaom
korakter: hij wos goed en vreedzaom wvan inborst,
opgeruimd en sympathiek in zijn omgang,.

Gedurende zijn lange ziekte stelde hij zich in
regel met O. Lieve Heer en droeg geduldig en ener-
glek zijn zware beproeving. Geen klacht kwam wan
zijn lippen, hoe zeer hij ook von het leven hield en
zijn zlekte kende, Een verbetering In zijn toestand had,
de lootste weken, de hoop in de haorten der zijmen
doen herleven, hi] zelf zag met blljdschap reeds de
Poostijd te gemoet; toen kwam een onverwachte krisis
hem plots can de genegenheid zijner geliefden ontruk-
ken. D'e Hear nam hem tot Zich: Zijn Wil geschiede
en Lijn Naam weze gezegend.

Dierbore Echtgenota, die mij met zoveel toewijding
en lieide, zo lang hebt verzorgd- en bijgestaon, ik
dank U van harte om alles; mijn thans vergeestelijkte
llefde voor U zal U van daarboven steunen en hel-
pen; bid voor mij. En Glj, mijn beminde naastbestaon-
den en talrijke vrienden, vaartwel en gedenkt U mijner
bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 i. en 7 quadr. afl.)

Uw deelneming in het verlies
van hem die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost,
en uw gebed was een kostbare
hu[p voor onze welbeminde
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Wij danken U daarvoor van harte,

Dirukkerij Gebrs D'hooge, Overmere tel. 126




