Maurice Bracke

Geboren op 22-08-1911 te Kalken
Overleden op 20-08-2004 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Vele fifne herinneringen
vergochien onze smort
voorgoed Wit ons midden
Vo citiic (e s Foart
Aandenken gon de hee
Maurice Bracke
2001 vomn wijlen
Ledewijk Bracke en Elodie Van De Sornpel

Geboren te Kalken op 22 cqugustyus 1911 en
cwerleden te Overmere in het BVT “Ter Mesre™ op
20 crugustus 2004,

Sesterkt door het gekbed wom de kerk

Lonreciart won da arbeid.

Lid womn Sint-Elooi

en de Keninklijke Hormonls Sint-Cerilia
Gewsazen boogschutiar,

De families Bracke en Van De Scmpel donkern U
Voor uw amywezighetd en voor uw blijken wom
medealaven hen betoond in hun rouw.

v indeken be

Je was 2o eenvoudly en goed voor iedereen,
Gelnleresseerd in wot in je omgeving gebourde, je
deed graag een babbel met alls mensen om je heen

Achter je ligt een leven van hard werken scrnet: mis
je broer. Bijng goms ie leven maditen jullie samen
Detonnen platen, Duizen, putten. ..

Je kon moeilijl stil =i
gelzden manide en hc
laatste joran dead je il
wangdelde je nadg dagalijks in de tuin

Als endela man von Eallees keek je uit noor je 930
verjaadag op 22 cugustus

Je mocht het net niet holen

net ; r".-"l'i].-i:li" toch

D laatste maonden ging je gezondhaid fel achieruit,
Lemgrzaam gleed je voan ons weg. Elke dag sen
baatia meer, Telkons word (@ lots ontnomen. det deed
Jou en ons Zect.

Het is 2en gemis, con stillz pijn dat e nocit meer bij
oS zult zijn.
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