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Anan hen die zijn als ziji. hehoort het Rijk der
hemelen (Mt 10, 14)

+
Gedachtenisprentje aan leven en dood
van Mevrouw

Magdalena Emma BRACKE

weduwe van de heer
Casimir BROECKHOVE

geboren te Moerbeke-waas. de 10 januari 1006
en zacht in de Heer ontslapen te Overmere.
de 18 oktobher 1070,

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.
Lid v/d kristelijke hond der gepensioneerden

en van de bond van grote en jonge gezlnnen,
= N

Vandaag nemen we afscheid van moeder die
grool was villgens de normen van helevnngelie:
groot in haar opollering en liefde. Wie haar
kende. zal getuigen dat ze een gouden hart had
en dat ze één en al zorg wus. Hoe bekommerd
was ze om elk van haar kinderen tot in het uur
Yyan huur dood. want dan nog mouze gerwegen
hebben over de ernst van haar toestand. om hun
de pijn te sparen van wat toch onvermiidelijk
komen zou, FEen mnﬂ]igr:r vrouw zagen we
zelden ; tot er geen greintje kracht meerin haar
was. is ze op de baan geweest om mensen in
nood te bezoeken en te troosten, vm wat vreng-
de te brengen door een kleine attentie, zichzell
steeds verﬂctend. want n[liid was ze cheel goed.
Meneers

En wie kon blind blijven voor haar groot ver-
trouwen in God en haar rotsvast gelool? Wel-
licht is dit de kracht geweest om 7o open en
durvend te spreken over haar eigen dood. die
ze met een buitengewone klare geesl in de ogen
zag tot haar laatste ademtocht,

[]lilor unEe irﬂn!n I'IEEll ku]nt l'.IE "r'h!‘ui{iﬂ @en
fierheid om onze moeder. Het moet hanr een
troost geweest zijn., dal we allen |1ii haarsterfhed
waren ; het lantste dat voor moeder konden doen.

Beste kinderen. ik heb voor u geleefd. ik was
bezorgd om het geluk van elk van u. Ook in de
hemel blijf ik voor u zorgen. Blijft eensgezind.

Beste zusters, lamilie & vrienden, aan u allen
wens ik tot weerziensin Gods \r’n&er[’nuia,

Heer. geel uw getrouwe dienares het hemels
geluk. dat Gij beloold heht aan alle kleinen en

ten \-umIigpn.

De ltamilies Bracke. Broeckhove.

De Mal en Scheire.
danken U zeer hartelijk voor de

troostvolle hqurn van deelne-
ming en gebeden.
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