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Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe een beetje,

en alle beetjes die je stierf,

't is ure.emc{, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zei ik ben zo moe,

maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.

T

Vroom aandenken qan
DE HEER

Lucien Bracke

weduwnaar van Mevrouw
Cécile VAN DER STRICHT

echtgenoot van Mevrouw Anais WILLEMS

geboren te Wetteren op 11 juni 1938
en na een langdurige ziekte
van ons heengegaan op 21 december 1984,
gesterkt
door de H, Sacramenten der zieken.

Met U zijn er geen verten meer

en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen mMorgen meer.
geen tijd meer en geen uren

geen grenzen en geen muren ;
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en alle angst voorbij
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven !
Hoe kan het zo eenvoudig zijn !
adagio - F. Timmermans

Het afsterven van Lucien maakt ons stil
voor het mysterie van de dood.

Sterven is een geheim. Ondraaglijk voor
degene die de mens enkel beschouwt als
een herfstblad dat tot de aarde terugkeert.
Lucien heeft de dood in de ogen gezien en
meermalen met zijn vrouw en moeder en
allen die hem dierbaar waren, besproken.
En terwijl hij afscheid nam liet hij zijn
ogen rusten op het kruisbeeld dat in zijn
kamer hing. De gekruisigde Jezus was voor
hem een sterkte en een genade om zijn
langdurige ziekte moedig en zinvol te dra-
gen,

De herinnering aan zijn levenswil, zijn
goed en mild hart, roept ons op om dit
spoor verder te volgen naar de definitieve
ontmoeting in de hemel.

Moge de God van alle vertroosting in deze
kersttijd ons hierbij begeleiden en ons in
Zijn vrede bewaren.

De families Bracke, Willems, Van Der
Stricht, Broeckaert en Santens

danken U om uw medeleven
en gebed.



